Bedum 4 december 2014.

Voorzitter, geachte aanwezigen,

vanavond neemt Peter Draaisma afscheid van deze raad.

Hij is ons elfde raadslid dat in 2014 vertrekt.

Ik stel vast, dat er een forse politieke braindrain in de Bedumse gemeenteraad heeft
plaatsgevonden. Dat is uitzonderlijk en bestuurlijk minder gewenst!

Maar nu: Peter Draaisma.

Negen jaar geleden al weer maakte hij zijn debuut in deze raad.

Als jongste kroonprins van de rode brigade van Jurry Bonnema.

Je bent inderdaad ambitieus Peter, want —zo las ik ergens- je gooide al op 20 jarige leeftijd het
roer om. Dat wilde zeggen, je verruilde een eerder gestarte technische opleiding voor een
sociaal pedagogische richting. Je werd codrdinator van een asielzoekerscentrum en trad later
in dienst bij de politie.

Peter, je bent wat mij betreft niet alleen qua haardracht het donkere equivalent van Kuifje uit
de gelijknamige serie. Wat Kuifje en jij Peter bijvoorbeeld met elkaar delen, is jullie
voorliefde voor recherchewerk.

Peter is tegenwoordig “politieregisseur” bij de “veiligheidsregio”, zo las ik ergens. Wat zegt
u, geachte aanwezigen, waar denkt u aan bij het woord “Politieregisseur”?

Aan Peter die de politie regisseert? En is een “Veiligheidsregio” dan een regio waar de politie
qua veiligheid (bijna) overbodig is. . .? Waar geen blauw op straat benodigd is?

Het woord “regisseur” —ik heb het nagekeken in mijn woordenboek- vind je vaak terug in de
wereld van de (speel)film. Maar ook in de wereld van het toneel: de wereld van klucht en van
drama.

Helemaal zeker ben ik niet Peter, maar juist je keuze om politieregisseur te willen worden
verraadt misschien wel iets van je drijfveer waarom jij je juist tot de politiek aangetrokken
voelt.

Immers, ook daar is klucht, volop drama en toneel. En er valt altijd wel iets te regisseren.

Dat werkt kennelijk aanstekelijk in huize Draaisma, want Peters’ partner Eugenie staat
inmiddels als nr. 4 gekandideerd op de provinciale kandidatenlijst voor de PvdA. En ik wens
haar straks graag succes. Maar dit terzijde want het gaat om Peter.

Onze Peter regisseert achter de schermen en stuurt daarbij mensen aan. Daarbij werkt hij
incognito, zoveel is mij wel duidelijk. U bent nu gewaarschuwd. Ik ga het u toch vertellen,
want voor mij kwam die ontdekking te laat.

Ik eet graag een harinkje in Groningen aan de Zonnelaan. Op zekere dag denk ik nog snel een
harinkje te kunnen verschalken. De haring hangt al boven mijn mond....Stopt er plotseling
een auto... Getinte en geblindeerde ramen... De auto rijdt voor de viskraam wat naar voren en
dan weer naar achteren. Ik vind het een beetje vreemd...verdacht. . .

Gaat het raampje naar beneden...Iemand met een zonnebril op zijn neus probeert nota bene
een foto van mij te nemen. Met zijn telefoon. Ik zie ineens een flits en iemand roept: “hé
Haddock, betrapt” en weg springt de auto. . . Dat was Peter van de Veiligheidregio.

Zou mijn vrouw hem ingehuurd hebben, dacht ik toen ik de auto nastaarde...

Mijn haring had plotseling een bijsmaak. . .



Voor een ‘politieregisseur’ is het incognito werken dus normaal. Geen blauw uniform maar
bijvoorbeeld een casual appelgroen leren jasje. Opvallend? Jazeker, maar daar is in deze
functie niks mis mee.

Maar wat bij Peter echt het meest in het oog springt, geachte aanwezigen, dat zijn z’n
schoenen. Die schoenen, ik stond werkelijk paf toen ik ze de eerste keer zag. Dat waren pas
echte blikvangers!

Was het nu op onze begrotingsvergadering, dat ik jou Peter -socialist in hart en nieren- die
avond in opzichtige goudkleurige stappers met spitse neuzen de raadszaal zag binnenkomen?

Na de gouden schoenen heb ik bij andere gelegenheden de zilverkleurige-, de appelgroene- en
uiteraard de rozenrode glanzende stappers voorbij zien komen. Helaas zag ik tot nu toe nog
geen ChristenUnie blauwe schoenen . . . Dat verbaasd me, want naar verluidt bezit je
inmiddels een grote glanzende veel kleurige collectie schoenen... Dus wie weet . . .

Ik ga verder. Het lijkt er op, dat het werken als ‘politieregisseur’ geen belemmeringen kent
hoe men gekleed gaat en dat is ook zo. Op één uitzondering na. Dat geldt voor het
hoofddeksel: de pet!

Voor de veiligheidsregio geldt op dat punt géén vrijheid. Het dragen van dubbele petten —en
die zijn tegenwoordig erg in zwang- is beslist niet toegestaan. Het voorkomt —zo zegt de
leiding- dat iedereen dan op eigen wijze uitmaakt, wat hij of zij met betrekking tot dat soort
van pet als ongepast, gepast of nog net gepast vindt. Duidelijkheid voorkomt onnodige
discussie en verantwoording. VVoor- en/of achteraf, wordt er beweerd. Daar zit m.i. veel
wijsheid in!

Echter, in dat besluit van je werkgever Peter, ligt helaas ook de aanleiding waardoor je
vanavond je raadslidmaatschap na ruim 9 jaar beéindigd. Je neemt vanavond afscheid van de
raad van Bedum en van je fractie. Dat vind jij niet fijn en wij ook niet!

Je functie als “politieregisseur’ bij het veiligheidshuis is vanaf 1 januari 2015 niet langer
verenigbaar met die van raadslid in de gemeente Bedum. Omdat, zo las ik, het veiligheidshuis
een adviserende en ondersteunende rol richting de gemeente(n) krijgt.

Het aanblijven als raadslid riekt dan naar het dragen van “dubbele petten” waarover jij (dat
mag hier aan deze tafel bekend zijn) dezelfde heldere mening hebt als je werkgever: dat is
onverenigbaar!

Beste Peter,

ik stel vast dat jij je de afgelopen jaren in menig opzicht een kleurige socialist hebt getoond.
Geen enkele aversie van goud of zilver of ander bezit. De tijden zijn wat dat betreft echt aan
het veranderen. Ik heb het hier al eens eerder vastgesteld. De politieke doelstellingen moeten
wellicht nog eens wat worden bijgesteld. . .?

Was ‘vriendschap’ in de serie Kuifje het sleutelwoord tussen Kuifje en kapitein Haddock.
Tussen ons beiden stond ‘vertrouwen’ met gulden letters geschreven. Misschien ben ik een
idealist maar op die basis behoort ook politiek m.i. te worden bedreven.

Peter, ik dank je namens deze raad voor wat je de afgelopen 9 jaar voor de gemeente Bedum
hebt betekend. Jij bent waarschijnlijk het eerste socialistische raadslid (in ieder geval hier in
de Bedum raadszaal) die op dure gouden schoenen politiek bedreef. Het gaf je beslist een
kick.



Ik heb me ook laten vertellen dat je heel zuinig bent op je dure ‘gouden schoenen’.
Dat is zeker terecht.

Om nu deze schoenen bij werkzaamheden -anders dan in de raadszaal- een beetje te sparen,
hebben wij -als je collega’s in deze raad- gezamenlijk in de buidel getast.

Ik mag je voor mogelijke klussen buitenshuis daarom iets aanbieden Peter, waardoor je dure
schoenen langer gespaard zullen blijven. En hoop dat je er plezier aan beleefd.

Peter, het ga je goed!



