Gemeenteraad Bedum 15 december 2016. Agendapunt 9. Afscheid drs. H.P. Bakker.

Dames en heren. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, zes jaar is Henk Bakker
burgemeester van Bedum geweest en nog 10 maanden waarnemend burgemeester.
Waarnemer van zich zelf in Bedum. Hoe uniek wil je het hebben.

Ons agendapunt 9 vanavond luidt: afscheid Henk Bakker als burgemeester van Bedum.
Het zou volgens de agenda een bespreekpunt moeten worden. Maar dat gaat niet gebeuren.
De griffier heeft mij gevraagd om u namens de fracties iets te vertellen uit Henks ambts-
periode als burgemeester.

“Wat mij betreft heb je alle vrijheid” sprak hij met zoet gevooisde stem. En dan moet je
oppassen! “Maar denk er om, a.u.b. géén feitenrelaas! Dat is saai en gortdroog. ”
Geschrokken van zijn te gulle geste vervolgde hij, “ik zou me kunnen voorstellen Jan, dat je
iets specifieks uit zijn ambtstermijn vertelt, of ehhh, vanavond iets noemt wat Henk typeert.
“Ja, nou ehh, ik weet het niet... bedenk jij maar wat. Ik moet eerst roken.” En weg was hij.

Ik ga het dus maar voor u proberen en begin met het eerste doorkijkje naar 15 februari 2010.
Het is de datum dat Henk Bakker door de Commissaris van de Koningin werd benoemd tot
burgemeester van onze gemeente. Naar eigen zeggen ging toen een jongensdroom voor Henk
in vervulling. Stel je voor, ooit nog eens burgemeester worden. In je eigen woonplaats; in je
eigen gemeente. Inderdaad, dat wordt slechts weinigen gegeven.

Henk kreeg die kans wél en verzilverde hem. Met deze kanttekening, dat zijn
burgemeesterschap tot één termijn van 6 jaar beperkt zou blijven. Daar kon Bedums
vertrouwenscommissie het destijds mee doen.



“Nou ja” zo kon je een dag later in gemeentehuis horen fluisteren: “doar vluit ja gain bloud
oet. Als hai noar 6 joar nait bevalt is er ook weer weg. Kriegen wie weer ’n frizze.”

Waar het gerucht later vandaan kwam of wie het in het gemeentehuis had opgevangen is nooit
bekend geworden. Maar Henks intrede zou ingetogen zijn. Geen optreden van plaatselijke
harmonie- en dweilorkesten. Laat staan van hupse dansmariekes.

Achter Zuidwolde, een beetje op de grens van Stad en Ommeland, dat werd de afgesproken
place to be.

En zo kon het gebeuren dames en heren, dat Bedums commissie van ontvangst zich op een
middag in februari per fiets of in een heilige koe richting Zuidwolde spoedde. Tot waar een
haastig ingegraven piketpaaltje tussen de Gronings stadswijk Beijum en de plattelands
gemeente Bedum de grens markeert. Mochten de Stadjers toch weer aan annexatie in
noordelijke richting denken, dan worden ze hopelijk aan dit markeringspaaltje herinnerd.

Het weer was koud die middag. Het wachten duurde lang. Omdat -zo ging een gerucht- de
delegatie van uitgeleide vertraging had opgelopen door filevorming op de Oostelijke ringweg.
Een ander gerucht ging, dat er filmploegen van Hart van Nederland en RTV Noord ter hoogte
van Ellerhuizen waren gesignaleerd. Ze zouden vergezeld zijn van Piet Paulusma en Harma
Boer voor hun rechtstreeks verslag die avond van de aankomst van Henk Bakker aan tv-
kijkend Nederland.

Daar naderde een colonne limousines met hoge Groninger ambtenaren.

Na een korte begroeting “dag heren”, duiken ze snel terug in hun inmiddels gekeerde limo’s.
Wachtend op de komst van het laatste, enigszins speciale voertuig van de colonne dat nu
weldra arriveert.

“Hier is ie heren”” en “veel succes ermee ” riepen ze. Even later waren ze al weer vertrokken.
“Moie” riepen die van Bedum hen nog verbluft terug.

Dames en heren.

Een staaltje van cultureel verschil, dat was het: Stad en Ommeland.

Limousines versus oude fietsen en eenvoudige autootjes.

Algemeen Beschaafd Nederlands met Aerdenhouts accent versus onvervalst Grunnens.
En die twee werelden wilde Klaas Hoekzema laten samensmelten tot één gemeente. Tja...

Daar was Bedums nieuwe burgemeester met partner. Afgeleverd in..... het bleek nota bene
een auto van de Milieudienst van de stad Groningen te zijn. Alsof -zo fluisterden later de
muren van het gemeentehuis- ze Bakker bij grofvuil hadden gezet.

Nee, dan sprak uit de symboliek van Bakkers overstap op de Bedumer brandweercabrio
ronduit warmte! Wij zijn met deze Bakker uit de brand! Welkom in Bedum burgemeester!
Ja die geruchten. Waar ze toch telkens vandaan komen?

In ieder geval duurde de terugrit op de oldtimer niet lang. Het gezelschap stopte ras bij de
mooie uitspanning “Moeke Vaatstra” in Zuidwolde. Om eerst het nodige aan antivries in te
nemen. Want ’t was inmiddels berekoud! Nou, zo is het die eerste dag gegaan.

Mooi man!

Dames en heren, ik neem u mee naar een andere gebeurtenis. Een sfeerimpressie.
Ons gemeentehuis bezit naast deze knusse raadszaal ook een fraaie burgemeesterskamer,
prachtig ingericht in de stijl van de Amsterdamse school.



Een imponerende kroonluchter hangt boven een al even imponerend houten cilinderbureau;
een stapel dikke dossiers daarop. Het haardvuur knettert behaaglijk in de schouw.

In deze kamer gaat Henk een aantal complexe en vastgelopen dossiers voor de gemeente viot
trekken. Het wordt echter niet zijn eerste prioriteit.

GemeenteBelangen Bedum herrijst kort na Henks installatie als een feniks uit haar politieke
as. De partij wordt winnaar van de eerste gemeenteraadsverkiezingen. Maar is de verliezer bij
de formatie De politieke druiven zijn zuur en de politieke mores de vernieuwde fractie
volstrekt vreemd. Helaas!

In deze dagen wordt Henk regelmatig gespot met de fractievoorzitster van GB.

Geruchten in het dorp spreken over “therapeutische wandelingen rond Ter Laan”.

Maar ook nadien aangereikte recepten missen de beoogde helende uitwerking. De GB-fractie
verlaat zelfs de raad. Het is een zwarte dag voor de lokale democratie in Bedum en voor Henk
een teleurstelling.

Tja, wat is er verder nog te vertellen?

Dat Henk Bakker als politieke kwaliteisbakker zijn naam eer aan doet, heb ik op 18 januari jl.
nog breed voor u uitgemeten. Maar Henk blijkt nog andere kwaliteiten te bezitten. Niet
iedereen weet bijvoorbeeld dat deze Bakker ook een vaardig timmerman is. Zijn vorig
woonhuis aan de Patrijs te Bedum bijvoorbeeld. Die heeft hij -naar verluid- grotendeels in
vrije uurtjes afgebouwd.

Timmeren zei ik. Deze zomervakantie nog. Ik zie hem op zekere dag met hamer, zaag en
beitel het gemeentehuis uit lopen. “Ga even een paar weekjes lekker klussen bij mijn dochter”
zegt hij lachend, als hij mijn verbaasde gezicht ziet. “Heb er zin in Jan en ehh Menne past wel
op hoor!”

Henk hanteert de klauwhamer net zo gemakkelijk als de voorzittershamer.

Heilige huisjes? Hij sloopt ze net zo doeltreffend als deze zomer de vloer bij zijn dochter.
Het knutselen en timmeren zit deze veelzijdige Bakker gewoon in het bloed.

Mooi man!

Nu we het er toch vertrouwelijk over hebben, Henk heeft ergens op ons bedrijventerrein een
eigen timmerwerkplaats. U wist dat niet? Dan bent u in goed gezelschap!

Zelfs de buitendienst van deze gemeente weet het (nog) niet.

Daar -in zijn werkplaats- was hij de afgelopen maanden druk bezig. Waarmee? Met
modelbouw. U weet, dat is precisiewerk. Maar eerst moet er het nodige getimmerd en
geschaafd en bijgeschaafd worden. Zo’n model ontstaat natuurlijk niet zo maar!

En zo gebeurde het geachte aanwezigen, dat er soms vreemd gevormde voorwerpen bij het
gemeentehuis werden afgegeven. In cadeauverpakking. Voor de burgemeester stond er op!
Meestal gebeurde dat, zo stond het tenminste in zijn bureauagenda, vlak voor een BMWE
burgemeestersoverleg.

Wie kon in het gemeentehuis de verleiding niet langer weerstaan en keek toen als eerste even
stiekem wat er in het bijzondere pakket zat? Spannend!!!

De muren van het gemeentehuis zwijgen op dat punt als het graf. Maar kort na de aflevering
van het eerste pakket ging al het gerucht, dat er iets in zat dat op een soort houten frame leek.



“Raar joh, hadden de muren van het gemeentehuis opgevangen, de eerste keer had het frame
de vorm van een soort trapezium; daarna werd er iets bij het gemeentehuis afgeleverd in de
vorm van een ruwe rechthoek. Later werd aan de balie iets bezorgd dat wel leek op een
ongelijkzijdige driehoek.” En alles was van duurzaam hardhout gemaakt.*

Natuurlijk, dat was het! Ruwe gemeentelijke herindelingmodellen die Henk in zijn eigen
timmerwerkplaats had getimmerd. Later werden ze daar -na het burgemeesteroverleg- door
hem bijgeschaafd. Zeker weten? Zeker weten! Stond onopvallend in het hout gegraveerd:
made in Bedum/hpb. Nou dan. ’t Kan niet missen.

Mooi man, kom er maar eens op!

Is er nog iets kenmerkends in Henks manier van politiek bedrijven? Zeker dat is er ook.
Misschien weet u het, Henk is geboren Utrechter.

Strategisch gelegen was Utrecht in de oudheid een territorium waarover bisschoppen in de
middeleeuwen als vorst regeerden. Zo was Willibrord omstreeks het jaar 700 de eerste
bisschop van Utrecht. Samen met Bonifatius was Willibrord vanuit Utrecht (1)
verantwoordelijk voor de kerstening van heidens Noord Nederland.

Welnu, de zendingsdrift uit het oude Utrecht vind je eeuwen later weer terug bij Henk Bakker.
Regelmatig placht hij tijdens een bespreking in de vergaderingen op te merken: ”dames en
heren, allemaal tot uw dienst maar om dit of dat te bereiken, dienen wij nog het nodige aan
zending te bedrijven.” Deze latere nazaat van Willibrord heeft met name in Groningen veel
politieke zending bedreven. Maar net als eerder bij Willibrord, kwam zijn zending bedrijven
hem meer dan eens voor, als ploegen op rotsen!

Nu we het er toch over hebben. In het debatteren was Henk onverslaanbaar. Met prachtige
volzinnen en vol overtuigingskracht maakte hij zijn punt. Mocht de indruk ontstaan, dat de
raad een andere kant uit wilde dan de lijn die Henk in gedachten had, dan volgden er in
tweede termijn nog enkele eyeopeners. Daarna de verzuchting: “ik heb volgens mij in dezen
voor u de beste afweging gemaakt, maar als u vanavond toch een ander besluit neemt dan zij
dat zo. U weet dat ik als was ben in uw handen. ” Ja, ja, mooi gezegd man!

Dat moment is beste mensen nooit gekomen. Wij waren weer eens als was in zijn handen.

Ik moet nu echt afronden. Maar nog snel dit.

Henk Bakker is geen voorstander om uitsluitend via social media met de burgers te
communiceren. Er is geen geld voor, zo rekende hij de raad bij de begroting recent voor.
Niet doen dus!

De muren van het gemeentehuis hadden later van passanten iets anders opgevangen.
“Angst voor het nieuwe, voor het onbe.....de” was het ene verminkte gerucht.

“....zijn leeftijd waarschijnlijk” was het andere gerucht.

Nog weer een ander gerucht repte kort na de begrotingsvergadering van een andere
bijeenkomst. Achter de deur van de afdeling communicatie en voorlichting. Daar zouden in
ieder geval de griffier, de gemeentesecretaris en zeker twee wethouders zijn geweest.

Wat daar werd besproken? Tja..... niet bekend. Alleen dat er voortdurend veel, heel veel en
heel hard werd gelachen. Gewoon een dolle boel!

Nadien deed zich in twitterland plotseling iets merkwaardigs voor.

Henk Bakker deed (als burgervader Bakker) -het was werkelijk niet te geloven- middels
tweets van zich horen! ledereen stond paf in het gemeentehuis. Dit hadden ze niet van hun
burgemeester verwacht. En dan die tweets. Zo menselijk. Hier sprak een echte burgervader.
Voorbeeldjes?



Burgervader Bakker uit Bedum op enig moment in een tweet:

e “lk vind social media eigenlijk maar niks. Amen”

e “Zo.We gaan maar eens aan het werk.”

e “lk kom in principe alleen op de koffie als iemand 100 jaar wordt. Maar als er cake is
maak ik een uitzondering.”

e “lk heb een postzegel nodig maar op vrijdag is het gemeentehuis uitgestorven.”

e “lk loop door het gemeentehuis. ledereen is weg. Maar de buitendeur is op slot
gedraaid! Help!”

e “Jippie! Een banaantje mee. Dit wordt een mooie dag! ”

e “Probeert u eens iets met directe democratie fluistert de communicatieafdeling mij net
in.”

e “Met welke gemeente Bedum ingedeeld moet worden? Hallo daar! Graag start Bedum
de herindelinggesprekken met Curacao.”

Prachtig deze tweetende Bakker! Waar kwam dit zo plotseling vandaan?

De eerdere geruchten over angst voor het gebruik van social media bij onze burgemeester en
in verband daarmee een toespeling op zijn leeftijd zaten er dus goed naast.

Het blijven tenslotte geruchten nietwaar? Nooit helemaal betrouwbaar!

Toch hadden de muren van het gemeentehuis later nog iets opgevangen. Over een
geblindeerde auto met een lange antenne. Die zou enkele maanden lang op willekeurige
momenten aan de voorzijde van het gemeentehuis hebben gestaan. . . VVolgens een ander
gerucht was het gewoon de auto van RTV-Noord geweest . . . Tja!

Daarna was het alsof de muren van het gemeentehuis doof waren geworden.

Slechts dit laatste gerucht werd ergens nog flauwtjes gehoord: “ooit met een oude vuilnisauto
door Groningen gebracht; toen op een nog oudere brandweerauto naar Bedum vervoert en
straks rijdt hij gewoon met eigen auto (het is trouwens een nieuwe, wist je dat?) terug naar
huis. Wat zeg je? Na 7 jaar zelfs geen koets getrokken door paarden? Een schande.”

Daarna zijn geen duidelijke geruchten meer gehoord. . .
Het werd uiteindelijk stil in de gangen en afdelingen van ons Bedumer gemeentehuis.
De ambtstermijn van Henk Bakker zit er dan ook bijnaop . . .

Ik kom tot mijn afronding.

Bijna 7 jaar geleden werd jij Henk, de nieuwe burgemeester van Bedum.

Een mooie bekroning als bestuurder op een succesvolle (ambtelijke) carriére.

Gerekend vanaf 1808 ben je de 19° en daarmee de laatste burgemeester die Bedum heeft
gediend. Want per 1 januari 2019 zal Bedum met 3 andere gemeenten heringedeeld worden.

In 2010 koos de raad van Bedum je unaniem uit voor het ambt van burgemeester.
Aanjager en verbinder waren daarbij de kernwoorden uit de profielschets.

* Aanjager, omdat er enkele ingewikkelde dossiers moesten worden vlot getrokken.

Mede door je grote inspiratie en inzet ontstond er nieuwe “schwung en reuring”.

Ik denk bv. aan het centrumplan, het nieuwe Bederawalda, de oostelijke ontsluitingsweg in
combinatie met een uitbreiding van Friesland Campina.



* Verbinder, omdat je als burgemeester de sociale cohesie tussen de inwoners van onze
gemeente moest versterken. Dat deed je bij talrijke publieke gebeurtenissen en het werd
bijzonder door onze burgers gewaardeerd.

Maar ook in de raad en onze commissies zagen we jou Henk als verbinder aan het werk.
lemand omschreef je eens en ik citeer: “als een scherp luisteraar die snel de vinger op de
spreekwoordelijke zere plek weet te leggen. In gesprekken waarbij verschillende opinies tot
een gemeenschappelijke visie moeten worden gebracht staat Henk ‘boven de partijen.’

Als een onafhankelijke mediator weet hij gesprekken en processen soepel in goede banen te
leiden.” Inderdaad, zo is het volgens mij!

Je hebt je talenten breed ingezet voor kerk, school en maatschappij. Altijd mocht er een
beroep op je worden gedaan. Je bent eerlijk en betrouwbaar. Jarenlang en bijna onopvallend
heb je het ‘Bakkerskeurmerk’ op tal van Bedumer zaken gedrukt.

Henk Bakker, je bent allerminst een politieke ijdeltuit.Of een politieke nar die voortdurend
de media zoekt. Maar een nuchter politicus en een top bestuurder. Met een scherp verstand,
kunde van (politieke)zaken en een indrukwekkende dossierkennis bleek je in staat om ook
nieuwe complexe vraagstukken als de decentralisaties, de gemeentelijke herindeling en de
aardbevingsproblematiek voor ons terug te brengen tot hapbare brokken en begrijpelijke
proporties.

Henk.

Bedum heeft met jou de afgelopen periode een krachtig en respectvol bestuurder gehad.
Als gemeentebestuur willen we je graag bedanken voor de prettige samenwerking en je
daarbij iets ter herinnering aan de gemeente Bedum aanbieden.

Dank voor de aandacht.
Jan Berghuis

*Trapezium (G7); rechthoek (G4); model ongelijkzijdige driehoek (na Middag-Humsterland)



