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Raadsvergadering 15 december 2016: Afscheid K.W. Hoekzema 

  

‘K.W. Hoekzema weg of K.W. Hoekzemaweg.’ 

 

Vanavond neemt onze collega Klaas Willem Hoekzema afscheid van de raad.  

Klaas is een bekende Bedumer. Oudere Bedumers kennen hem vooral als slager Hoekzema. 

Hoekzema’s slagerij annex winkel was jarenlang gevestigd aan het Boterdiep WZ.  

Ik herinner mij dit nog goed en zal het u kort beschrijven. 

 

Een vrolijke voorjaarsdag. Jans, Klaas vrouw, in een keurige witte jas achter de toonbank; 

Klaas aan het werk in de slagerij direct achter de winkel. Regelmatig zie je hem even in de 

winkel. Om bij te springen of om vlees in de koeling te brengen. En natuurlijk om even te 

kijken wie er zo al in de winkel zijn. 

Daar worden namelijk ook de dorpsnieuwtjes uitgewisseld. “Hé Jans, hest ook al heurt 

dat….” De slagerswinkel is een plek bij uitstek voor vrije nieuwsgaring. 

 

Klaas kijkt dan, meeluisterend op de achtergrond, een beetje beschouwend toe van achter de 

rug van zijn druk helpende vrouw. Een forse man in een witte jas, die de slagersmessen nog 

even scherpt voordat hij -voorzien van het laatste nieuws- weer naar zijn hakblok in de 

slagerij verdwijnt. Klaas Hoekzema: slager in hart en nieren. 

 

Hakblok en messen zijn z’n belangrijkste attributen. 

Want zonder hakblok en vlijmscherpe messen kan hij zijn werk niet doen.  

Op zijn hakblok worden grote stukken vlees tot kleinere porties gesneden.  

Met een hakmes verwijdert hij been en gewrichten en van kleine stukken vlees maakt hij   

uiteindelijk gehakt.  

 

Wellicht dat met deze opsomming van slagerswerkzaamheden ook Klaas’ latere overstap naar 

de politiek is verklaard. Op eerste gezicht lijkt er overeenkomst tussen hakblok en raadstafel. 

Ook op onze raadstafel komen immers grote en kleinere politieke onderwerpen aan bod.  
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Vaak zaken die eerder al vakkundig in commissievergaderingen zijn uitgebeend. 

 

Klaas is bestuurlijk een politieke laatbloeier. Ik las dat hij pas in 1994 lid werd van de VVD.  

In 2002 wordt hij de nieuwe liberale voorman in Bedum en maakt zijn entree in de raadszaal. 

Het is niet alleen zijn postuur en krachtig stemgeluid die ontzag inboezemen. 

De muren van het gemeentehuis hadden het gerucht opgevangen, dat Klaas’ hakblok 

meekwam in Bedums politieke arena. Tenminste één bestuurder -zo ging een ander gerucht- 

vreesde zijn politieke hoofd wel heel spoedig op dit hakblok te zullen verliezen.  

 

Ach die muren van het gemeentehuis en die gonzende geruchten in de wandelgangen . . . 

Het viel allemaal enorm mee. Dat had men kunnen weten. 

Bijna nooit wordt de politieke soep immers zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Toch? 

De kop weer eens gek laten maken door geruchten uit het gemeentehuis. . . 

En het zo gevreesde hakblok? Dat werd een tijdje Klaas’ column in het gemeentelijke 

Bokkenblad, onder de sprekende kop: “De gemeentepolitiek van Bedum. Op het hakblok 

bekeken”. Soms was daar zelfs een variant. Die was iets korter en luidde: “Politiek achter 

het hakblok beoordeeld en bedreven”. Boeiend schrijver! 

 

Maar met Klaas in de raadszaal, dames en heren, is het ook nooit saai.  

Als raadslid is hij allerminst het type van 12 in het bekende dozijn. Geen gepolijst politicus 

maar iemand die uitspreekt wat hij denkt. Politiek onorthodox en ongecompliceerd.  

 

Twee spreekronden in de raad over één onderwerp leveren Klaas –tot verdriet van onze 

voorzitter- vaak toch weer nieuwe gezichtspunten op. Bijna heeft hij dan het laatste woord.  

Maar is er toch de voorzitter die ingrijpt.  

 

Op fluisteren heeft niemand hem in een raadsvergadering kunnen betrappen. Zelfs vanaf de 

tribune bromt Klaas nadrukkelijk instemmend dan wel afkeurend mee met de sprekers aan 

tafel.  

 

Raadsinformatie vergaren –dat is bekend- vergt voor ieder raadslid veel leeswerk.  

Ook voor Klaas.  

Hij deed het natuurlijk wel, maar de vrije nieuwsgaring in zijn slagerswinkel aan het 

Boterdiep was hem vroeger veel beter bevallen. Tom Poes verzin een list dacht Klaas.  

Die werd gevonden.  

Wekelijks –zo fluisteren de muren van het gemeentehuis- “doet Klaas zijn rondje college”. 

Op een variant van een RTV-Noord programma “ Is er nog nijs koopman” gaat Klaas buurten 

bij burgemeester en wethouders. Het gerucht gaat, dat hij de bij het ene collegelid opgedane 

nieuwtjes altijd op betrouwbaarheid checkt als hij zich voor de koffie bij een ander collegelid 

meldt. 

 

Dames en heren. De VVD kent als partij meerdere liberale stromingen, ik vertel u daarmee 

geen nieuws. Echter, af en toe botsen de landelijke VVD opvattingen sterk met die van de 

lokale Bedumse VVD. Zoiets wekt in de raad natuurlijk best enige verwondering. “Over 

welke VVD hebben we het vanavond” sprak ik eens bij interpellatie. “Over de VVD van 

Klaas Hoekzema” was zijn snedig antwoord.  

Zo’n extravagante uitspraak bleef natuurlijk niet lang voor Mark Rutte verborgen. Want 

tijdens de nieuwjaarsborrel in januari 2015 werd Klaas door de VVD kamercentrale 

Groningen tot ‘Liberaal van het jaar 2014’ uitgeroepen.    
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Klaas is ook pragmatisch. Standpunten kunnen veranderen. Het blijft tenslotte politiek 

nietwaar? Zo was hij in 2008 nog beducht voor de expansiedrift van de stad Groningen in 

noordelijke richting (middels woonboten in het Boterdiep).  

Maar toen zich een mogelijke gemeentelijke herindeling aandiende, was hij plots verklaard 

voorstander van aansluiting bij de stad Groningen om -toen puntje bij paaltje kwam- 

uiteindelijk toch de BMWE-variant te omarmen. Politiek lenig heet dat in Haags jargon. 

 

Eén memorabel voorval wil ik u vanavond zeker niet onthouden. Dat is Klaas’ finest hour! 

Een gebeurtenis die later tot een mooie gewoonte is geworden in de laatste raadsvergadering 

in december. Ik leg het u uit. De raadsagenda kent geen punt rondvraag. Na het laatste 

bespreekpunt vat de voorzitter het laatst besproken onderwerp samen waarna de vergadering 

met hamerslag wordt gesloten. Zo gaat dat in Bedum.  

Klaas’ gevoel voor timing laat hem echter niet in de steek en interrumpeert de verraste 

voorzitter die nog maar net met de samenvattende afronding van het laatste onderwerp was 

begonnen. 

“Ja meneer Hoekzema, u wilde nu nog iets zeggen”? “Ehh ja voorzitter”, Klaas schraapt zijn 

keel en vervolgt “de VVD wil iedereen hier aan tafel en ook de ambtenaren bedanken voor de 

goede samenwerking in het afgelopen jaar en wenst u allen een goede jaarwisseling”…. De 

voorzitter was totaal verrast en even het spoor volledig bijster. . . 

Het klonk zo vlak voor de jaarwisseling altijd als een variant op het pauselijke Urbi et Orbi. 

Prachtig intermezzo Klaas! We hebben het gewaardeerd en er altijd van genoten. 

 

Het is natuurlijk niet altijd feest in deze raadszaal, mocht u dat al denken.  

Er werden best ingewikkelde vraagstukken besproken. Aan de realisatie van grote projecten 

jarenlang gewerkt. Een ontsluitingsweg voor het toenemende Frico Campina vrachtverkeer 

was een lang gekoesterde wens van alle Bedumer raadsfracties. Nooit bleek er echter 

(provincie)geld voor dit belangrijke project beschikbaar. En dan, na jaren steggelen en veel 

ambtelijk en bestuurlijk overleg, is de politieke tijd er opeens rijp voor. Medio 2020 moet de 

oostelijke ontsluitingsweg zelfs klaar zijn! Zonder de andere fracties te kort te doen voor hun 

inspanningen op dit dossier mag ik jou vanavond Klaas de credits geven. Jij hebt met hulp van 

je netwerk de realisatie van deze weg voor ons in een stroomversnelling gebracht. Chapeau! 

 

Je laatste raadsvergadering. Klaas Willem Hoekzema straks weg. Best even wennen. Dit lijkt 

me dan ook het moment voor de overhandiging van ons afscheidscadeau. 

 

   Volgt overhandiging cadeau 

 

Klaas. We hebben hier in Bedum zoals je weet een verkeerscommissie en nog een 

straatnamencommissie (?) Alles gaat zeer geordend. Ik moet nu echter bekennen, dat er met 

niemand vooroverleg is geweest over dit straatnamenbord. Ook niet met de burgemeester die 

graag op alles en iedereen grip houdt in zijn gemeente. Maar volgens mij mag het 

probleemloos geplaatst worden op de eigen weg bij je boerderij: aan de K.W. Hoekzemaweg. 

 

Je moet het ijzer smeden als het heet is luidt het gezegde. En dat doe ik, want ik zie zelfs de 

Commissaris van de Koning op de tribune. Daarom en op dit moment deze suggestie.  

Wanneer de oostelijke ontsluitingsweg er in 2020 ligt, is de gemeentelijke herindeling van 

Bedum met Winsum, De Marne en Eemsmond een feit. Bedum als zelfstandige gemeente 

bestaat dan helaas niet meer. Misschien dat de nu nog geheten oostelijke ontsluitingsweg dan 

(in 2020) wel de K.W. Hoekzemaweg genoemd kan worden. Dan kan het bord daar worden 

geplaatst.   
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Als nestor van de raad mocht ik jou Klaas als nestor in jaren bij dit agendapunt toespreken. 

Ik deed het graag. Met waardering voor je grote inzet en betrokkenheid voor Bedum.  

Het ga je goed! 

 

 

Dank voor de aandacht. 

Jan Berghuis 


